
Beste Jan, 

 

Als vertegenwoordiger van Schaakliga Antwerpen wil ik toch ook nog graag enkele woorden 

tot u richten. 

 

25 jaar voorzitter zijn, dat is inderdaad niet niks, en dat is zonder enige twijfel een heel goede 

reden voor een klein feestje. 

Zoals in elke vereniging, hoe groot of hoe klein ook, heb je altijd mensen nodig die het 

voortouw nemen, mensen die de lijnen uitzetten, die zich omringen met de juiste personen 

op de juiste plaatsen en die het talent hebben om anderen mee te krijgen in hun verhaal.  

25 jaar voorzitter zijn in een vereniging betekent dat je al 25 jaar je stempel drukt bij die 

vereniging, dat je al 25 jaar een voortrekker bent en het pad mee bepaalt van die vereniging 

en dat je al 25 jaar voor de nodige continuïteit zorgt.  

Maar misschien nog belangrijker : het betekent óók dat je al 25 jaar de goedkeuring krijgt van 

de leden van die vereniging, van die andere SKOGGERS. Dat betekent dat die leden al 25 jaar 

achter jou staan, achter jouw beleid en visie, achter jouw manier van omgaan met de leden 

in deze schaakkring.  

En als ik Pascal daarnet gehoord heb, zijn ze je nog lang niet beu. 

Ik ken je vooral van op de Algemene Vergadering van de Schaakliga Antwerpen. Altijd ben je 

aanwezig en telkens is er wel één of andere tussenkomst van jou, vaak informatief, soms best 

wel kritisch, maar steeds constructief, met steeds oog voor het beste voor de gewone 

schaker.  

En ik weet dat je stevig met beide voeten op de grond staat en niet snel gaat zweven, maar 

dit mag toch ook eens gezegd worden: het is mede dankzij toegewijde voorzitters zoals jij, 

die met een kritische maar in de eerste plaats met een positieve houding in deze schaaksport 

staan, dat ook de Schaakliga Antwerpen kan blijven functioneren.  

En blijkbaar zit er hier iets in het water (of het bier, dat kan ook), want ook Tobias en Bart, 

allebei SKOGGERS, maken van de Schaakliga Antwerpen een sterk team. 

Als blijk van oprechte waardering, houden wij er als Schaakliga Antwerpen dan ook aan,     

om jou een klein cadeautje te overhandigen. Uiteraard kan dat nooit weergeven wat je al 25 

jaar voor onze zo geliefde schaaksport betekent, maar zie het als een welgemeende 

appreciatie vanuit de Schaakliga Antwerpen. 

 

Namens het bestuursorgaan van Schaakliga Antwerpen 

Patrick, Erik, Bart, Tobias, Steven 


